
Lafayette  

Cadeautjes (2) 
Behalve cadeautjes van gasten, ontvingen 
we afgelopen periode van allerlei kanten 
hele leuke spullen. Het begon met een 
mooie grote oranje braadpan die we kregen 
van ouders van een vriendin. Deze kwam al 
prima van pas bij het oliebollenfeest. Daar-
na kregen we begin december van Cybeva-
sion (een boekingsplatform) twee bordjes 
met de waarderingscijfers van onze gasten. 
De linkse is de beoordeling voor de kamers 
en de andere voor de mini-loft. We kun-
nen met recht zeggen dat we heel trots zijn! 
 
 
 
 
 
 
Met Kerst waren onze dochters er. Dat is 
een cadeau op zich, maar ze hadden iets 
heel ludieks voor ons meegenomen: het 
spel ‘Fromage’. We hebben het meerdere 
keren gespeeld in de dagen dat ze bij ons 
waren en we kunnen zeggen dat het echt 
een hilarisch spel is. Als laatste aanwinst 
mochten we een elektrische crêpe-maker 
aan onze uitzet toevoegen, gewonnen door 
Hugo bij de lotto in ons dorp. Deze werd 
gehouden op 2 februari, de dag waarop 
men hier in Frankrijk crêpes eet vanwege 
‘la Chandeleur’ oftewel Maria Lichtmis. 
Wij kunnen er voorlopig genoeg bakken! 
 

Adreswijziging 
Eind 2024 moesten alle huizen in Frank-
rijk eindelijk een officieel adres hebben. 
Hier op het platteland zag je nog vaak dat 
een huisnummer ontbrak. Bij ons in Espi-
nasse duurde de hele operatie wat langer 
vanwege een failliete fabrikant van de 
huisnummerbordjes. Maar enkele weken 
geleden kregen we de verlossende brief 
met de officiële adreswijziging. Wij wonen 
nu op 4, Lafayette. Het lijkt erop dat onze 
gemeente als compensatie voor de vertra-
ging extra bordjes heeft besteld met daar-
op aangeduid waar de huisnummers zich 
bevinden. Nu moeten we aan de slag met 
het overal doorvoeren van deze wijziging. 
 
 
 
 
 

Koloniale kamer 
Bij onze verhuizing hadden we één van de 
kamers in ons huis de ‘koloniale kamer’ 
genoemd vanwege de meubels die er 
staan. Het was een makkelijke aanwijzing 
voor onze verhuizers, want de meeste roze 
verhuisdozen met onze spullen zijn des-
tijds in deze kamer neergezet. Inmiddels 
weten we dat het geen koloniale maar Bre-
tonse meubelen zijn. Afgelopen tijd zijn 
we weer eens door de dozen gegaan om te 
kijken wat er na al deze tijd weg kan. 
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https://www.ad.nl/buitenland/fransen-gaan-eindelijk-officieel-straatnamen-invoeren~a6b3066c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

